Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
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van mevrouw
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weduwe van de heer
AUGUST DE VUVST

geboren te Impe op 17 december 1908
en er godvruchtig overleden op 26 juni 1973,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Het leven van elke mens is één voortdurende
verwachting van wat komen moet. En vaak
beantwoordt dat wat komt, helemaal niet aan
wat hij verhoopt. De toekomst behoort God ioe;
maar God heeft de mensen zo liefgehad dat Hij
zijn eigen Zoon heeft gegeven opdat allen die
in Hem geloven niet verloren zouden gaan,
maar het eeuwig leven zouden hebben.

Poog niet te begrijpen wat gij niet begrijpen
kunt. Zoek veeleer troost in de zekerheid van
het geloof : Gij die Jezus liefhebt en in Hem
gelooft zonder Hem gezien te hebben, ver-
heugt u met een onuitsprekelijke vreugde om-
dat gij het einddoel van uw geloof hebt be-
reikt : de zaligheid van uwe zielen.

Steunend op deze gevoelens, vertrouwen wij
ook onze moeder, zo kort na het overlijden van
vader, toe aan de liefde van de Heer, welis-
waar met tranen in de ogen en droefheid in
het hart. Wij hadden haar zo graag behouden
Heer. Wij hebben ervoor gebeden. En toch voe-
len wij ons dankbaar : moeder was zo goed.
Zij heeft ons door haar trouw en werkzaam-
heid, door haar godsvrucht en gelatenheid,
de blijvende waarden in het leven doen kennen

en waarderen. Zij kende in haar leven beproe-
vingen en lijden, en toen ging zij de harde weg
van loutering en gebed; diep in haar hart
trouwblijvend aan de Heer.

Dierbare zusters en broers, hebt dank voor de
vele blijken van genegenheid, voor de vele mo-
menten van vreugde en geluk die wij samen
deelden tot dubbele vreugde. Weest de Heer
dankbaar.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, zo graag
was ik nog lang in uw midden gebleven om u
gelukkig te zien. Ik wist wel dat ik naar va-
der en kinderen terugkeerde. Vanuit de hemel
zullen wij tesamen voor u bidden. En gij, mijn
goede Robby, dank ik in het bizonder. In de
laatste maanden van mijn ziekte ben ik ge-
sterkt en gesteund geweest door uw lieve toe-
gewijde zorgen, naar lichaam en naar ziel.
God zegene en beware u allen.

Barmhartige Heer Jezus, geef haar de eeuwige
rust en zaligheid.

De heer en mevrouw
Remi DE VUYST-COPPENS en kinderen,

De families CLINCKAERT, VAN BOXSTAEL,
DE VUYST en ELAUT,

danken U voor uw gebeden en
blijken van deelneming in hun diepe rouw.

Begrafenissen G. De Ras, Lede




