Zij die ons lief was, is ons ontnomen !
.
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GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN MEVROUW

ANNA-ROSA CLINQUANT

echtgenote van Mijoheer

ACHIEL VAN HAMME
geboren te Everbeek den 30 October 1910,
en zachtjes in den Heer ontslapen te St-Martens-Lierde
den 18 Juni 1948.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wie geeft tranen aan onze oogen om haar te be-
weenen ? Zij was ons licht en onze steun, de vreugde
en de hoop van ons leven ! Zij was ons alles.

Heer, gij hadt ons haar geschonken tot ons geluk
en welzijn. Gij neemt haar nu zoo plotseling en vroeg-
tijdig weder, wij onderwerpen ons aan Uwe godde-
lijke raadsbesluiten, doch het hart overstelpt van droef-
heid.

Lieve Echtgenoot, zwaar is de beproeving die u
treft, wil met kristene onderwerping dit offer brengen
op het hoogst verdienstvol altaar van het lijden.

Teerbeminde Kinderen, gij die mij niet eens goed
gekend hebt, hoe gaarne zou ik nog jarenlang bij U
geweest zijn om U te verzorgen en groot te brengen.

Duurbare Familicleden, al te vroeg verliet ik U
allen, hebt dank voor uwe liefde en vergeet mij
niet in Uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!
7 jaar afl.
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VAN HAMME, VAN DER MEULEN

De Familién CLINQUANT,
en VAN DEN BOSSCHE,

danken U voor de blijken van deelneming betoond ter gelegenheid

ROSA CLINQUANT.

van het afsterven van Mevrouw ANNA-




