In de vrees des Heren geleefd hebbende, is zij in
vrede gestorven. Tob. 14, 4.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Emma CLINOUANT

echtgenote van Mijnheer

René VANCAUWENBERGE

geboren te St Martens Lierde, den 29 juli 1906 en
overleden te Everbeek, den 6 Juni 1950,

Bediend van al de HH, Sakramenten,

Zij was een voorbzeldige vrouw : zij bestuurde haar
huis zorgvuldig, en haar gencegen vond zii bij haar echt-
genoot en kinderen, die ze omringde met achting en liefde,
door haar tedere bezorgdheid, H, Bern.

Van haar kindsheid af opgevoed in de vrees des Heren,
heeft zij al de dagen van haar levez in de wegen zijner
geboden gewandeld, Tob, 1I — Ps, 118

Ziet, waakt en bidt: gij weet immers niet wanneer
het tijd is, noch wanneer de Meester komen zal; laat, te
middernacht, met het krieken van den dag of in de morgen.
En hetgeen ik zeg tot u, lieden. dat zegik tot u allen ;
waakt |

Vaarwel. beminde echtgenoot, lieve kinderen.broeders
en zusters, ik sterf, maar mijn liefde tot u sterft niet .ik
zal u in den hemel beminnen gelijk ik u bemind heb op
aarde; blijft verenigd in «e Heer,

H, J. Berchm. H. Bern.

Genadige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

7 jyen7 q,

Druk. Depessemier Everbeek,

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van haardie ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familién

CLINQUANT VANCAUWENBERGE
VANDERMEULEN en VANDEVELDE




