Kom. trouwe dienares, treed binnen in de vrele
van uw Heer ! (evangelie)
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VALENTINE CLINQUANT

weduwe van Mijnheer

PETRUs SELOS

geboren te Everbeek, op 10 februari 1879
en overleden te Nederhrakel op 9 juli 1967,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en van de Apostolische Zegen.

« Ons moeder was een heilige vrouw...

ons moeder was heilig en rein en zoet.

Ons moeder was goed

en schoon, schoon oud. »

Bij het overlijd :n van onze goede oude moeder
moeten wij God danken, die ons zulk een moeder
gegeven heeft en ze ons zo lang bewaard heeft.

Zij was blij, medevoelend, hartelijk en bekom-
merd : zij was « lotaal moeder», De kracht voor
baar moeder -zijn heeft zij gepul uit haar eenvou-
dig simpel geloof. Het gebed en de vereniging met
Christus in de eucharistie hadden in haar leven de
Loogste waarde. Zij verstond de kunsl met God te
spreken, naar God te luisteren, in God te vertrou-
wen. De laatste maal dat zij de Heer ontving was
het in het volle bewustzijn dat zij dit leven verliet
om samen met Hem naar de hemel te gaan.

Lieve moeder en grootmoeder, uw heengaan zal
in_ons huis een leemte nalaten; maar de schat van
geloof en plichtsyvervulling, die gij ons hebt meege-
geven zullen wij blijven bewaren. Wij danken u
voor al hetgeen u voor ons over had. Het beeld dat
gij in onze geest hebt nagelaten, vergeten wij nooit.
Tob weerziens bij de Heer.

Vandendriessche-De Vieeschauwer, Nederbralsel

De familién CLINQUANT en SELOS,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming

en danken U van harte.




