« Laat nu uw dienaar, Heer, in vrede gaan...»

T

WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN
de ziel van
DE HEER

Arthur CLOMPEN
Echtgenoot van wijlen Mevrouw
Josephine BAEYENS
Geboren te Ottergem op 26 november 1893,
en overleden te Woubrechiegem op 27 februari
1975, gesterkt door de sacramenten der
zieken.

Oudstrijder 1914-1918

Een vroom en diepgelovig mens ging van ons
heen, op gezegende ouderdom, na een lang
werkzaam en verdienstelijk leven. Vele schone
deugden sierden zijn ﬁersoonlijkheid ; plichts-
bewustzijn en oprechtheid kenmerkten zijn
karakter, opgeruimdheid, dienstwilligheid en
vriendschapszin getuigden van een gouden
hart en maakten hem ieder tot vriend.

Hij was een goed en trouw echigenoot, ook
over de dood heen, want hij vergat zijn
levensgezellin niet, waarvoor hij regelmatig,
sinds haar afsterven ; het Misoffer liet op-
dragen. Voor zijn kinderen was hij de gedul-
dige, liefdevolle en welbegrijpende vader, die
toch met vaste hand hen in het leven heeft
geleid met zijn wijze raad, maar nog meer
door zijn beginselvast voorbeeld.

Mijn dierbare kinderen, heb dank om uw
genegenheid en om de liefdevolle zorgen
waarmee ge mij in mijn laatste beproeving
hebt omringd.

Van mij en uw moeder hebt gij gehoord, ge-
zien en geleerd hoe men leven moet om
gelukkig te zijn hier en hiernamaals. Wees
niet bedroefd om dit afscheid want het is
niet voorgoed. Zoek uw troost en sterkte bij
de Heer. Vergeet mij niet in uw gebeden en
vooral tijdens de eucharistieviering, waardoor
we, tot de dag van het grote weerzien, toch
ook al kunnen verenigd blijven.

Moge de barmhartige Heer hem het volkomen
geluk en de eeuwige rust verlenen.

Om uw blijken van christelijk medevoelen in
de rouw die ons treft door het afsterven van
onze geliefde vader en grootvader danken u :
De Families :
CLOMPEN, BAEYENS, DE SADELEER en
VAN VAERENBERGH.
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