Dankbare herinnering aan

Gij zujt voorbij,
T maar duurt verder,

met Zoveel sporen in ons hart,
X

Mevrouw = S

in onge herinnering,

Ber tha CN O CI(AERT nu wij u plots,

weduwe van de Heer Maurice GARRE maar niet geheel verloren.

Geboren te Wannegem-Lede op 7 februari 1912 en in Want alles wat elk
de Heer ontslapen te Schaarbeek op 17 maart 2002,

gesterkt door het Sacrament der Zieken. van u ontving aan liefde

en vertedering
blijft eenieder onvermoestbaar

) S’y toebehoren.
Haar kinderen, kleinkinderen,

achterkleinkinderen en de families A. van Wilderode
Cnockaert, Garré en De Waele

danken u voor uw gebed en blijken
van medeleven.

Begr. D’HONDT, Oudenaarde 055/ 31.11.33




