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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Cecile COBBAERT

weduwe van de Heer Désiré DE GLAS

geboren te Ophasselt op 7 maart 1922
en in familiekring overleden
te Ophasselt op 30 november 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

COBBAERT - DE GLAS
GAUQUIER - CORIIN
danken U om uw meeleven en gebed.

We hebben afscheid genomen
van jouw hart
met ons hart.
Er is zon, er is rust
aan de andere kant
van de tuin der wolken,
geen pijn, geen verdriet.
We hebben afscheid genomen,
een laatste groet gebracht,
onze gedachten bij jou
die wij lief hadden.

Namis op zondag 10 januari 1999 om 10 uur in

de parochiekerk Sint-Pieter te Ophasselt.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.




