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BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
MARIE-SYLVIE COBBAERT
weduwe van Mijnheer
OMER BOGAERT

geboren te Velzeke, de 17 januari 1884 en gela-

ten overleden te Zottegem, de 11 januari 1963.

Zij ontving de Zalving der Zieken en de H. Teer-
spijze.

"Weest verstandig en blijft waakzaam in het
bidden. Maar voor alles moet gij elkaar weder-
kerig een duurzame liefde toedragen; want de
liefde bedekt een menigte van zonden.” I Peir.IV 7.

Nooit vermag een kind zijn ouders te vergel-
den voor het vele dat zij ons met het leven heb-
ben geschonken. Na God blijven zij de grooiste
weldoeners van hun kinderen. Het is een goed
gedacht zich zijn ouders te blijven herinneren en
dankbaarheid te bewijzen door hun ziel te steu-
nen in het gebed, de goede werken en het bij-
wonen van het Misoffer: hernieuwing van Jezus’
Kruisdood en Verlossingswerk.

De dood heeft geen verschrikking voor de
christen. Hij gelooft dat de dood geen einde is,
wel een overgang. Wij verlaten dit aardse leven
met zijn beproevingen en lijden om op te gaan
naar het Hemels Vaderland waar allen vergeld
worden volgens de daden van hun leven. Daar
verleent de Heer Zijn vrede, naarmate wij van
“goede wil” zijn geweest.
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Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor Uw liefde en Uw zorgen mij vooral tijdens
mijn ouderdom en ziekie bewezen. Gij weet hoe
ik van U allen hield! Zwakheid en ziekte beletten
mij, de laatste dagen, U meer genegenheid te be-
wijzen. Nochtans heb ik steeds van U allen ge-
houden. Bij God zal ik U en Uw plannen blijven
gedenken, in ruil vraag ik U een kleine herinne-
ring en Uw gebed.

Waarde Zusters en Verpleegsters, ik dank U
voor Uw duizend zorgen, ik zal U bij God ge-
dachtig zijn, maar ook ik verzoek om Uw gebed.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID!

Mijnheer en Mevrouw
Arthur VAN DRIESSCHE-BOGAERT, kinderen en
kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw
Albert BOGAERT-RENAER en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw

André DE NOYETTE-BOGAERT en kinderen,

De families
COBBAERT, BOGAERT, DE RIDDER en BLOMME,

diep getroffen door de blijken van genegenheid

en deelneming in hun rouw

DANKEN U VAN HARTE.

Drukkerij Magerman Strijpen.




