1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Willy, Etienne, Lucien Cobbaert

echtgenoot van Mevrouw Lea FORT,

geboren te Deftinge op 8 december 1920

en tragisch overleden te Brakel

1 augustus 1986,

op

gesterkt door de gebeden uit de zieken-

en stervendenliturgie.
Oudstrijder 1940-1945

Namis : maandag 25 augustus
om 19 uur.

De families

COBBAERT, FORT,
D’OLIVIER, MODDE,

danken U.

1986

Uw hand heeft mij geschapen,
getrokken uit het niet,
en nu ben ik ontslapen
na ’s werelds lang verdriet ;
gedenk, o goede Vader,
Uw schepsel nu;
ik kom U biddend nader ;
’k geloof in U.

Gij zijt mij komen laven,
in mijnen laatsten tijd,
met al Uw beste gaven,
Gij die barmhartig zijt ;
gedenk niet ... ik beweene
mijn zonden nu,
en, stervend, Heer, alleene
bemin ik U.
(G. Gezelle )

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel.
Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
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