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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

ACHIEL CODDE

echtgenoot van Mevrouw
LEONTINE-CLARA DE SMET

geboren te Elene op 27 oktober 1899 en godvruch-

tig overleden in de kliniek St. Elisabeth te

Zottegem op 7 oktober 1977, gesterkt door de
H.H. Sacramenten der zieken.

We danken U, Heer God, omdat Gij ons een
echtgenoot en een vader hebt gegeven die ons ge-
leerd heeft dat het leven een gave is van U en
een opgave voor ons. Zijn liefde en grote arbeids-
zin, zijn edelmoedige inzet, zijn ononderbroken toe-
wijding laten hun sporen na, want zonder veel
woorden heeft hij van zijn leven een tijd gemaakt
van werken en dienen, en was de steun van zijn
dierbare echtgenote en was een voorbeeld voor zijn
kinderen.

Wij vragen U, Heer God, dat vader moge leven
bij U.

Wij bidden U, Heer God, dat er niets van zijn
leven mag verloren gaan, maar dat, wat hij geleefd
en gedaan heeft ons ten goede mag komen en dat
alles waarin hij ons een voorbeeld gaf ons mag
blijven aanspreken en bemoedigen.

Mijn lieve echtgenote, ik zeg u geen vaarwel,
van uit ons geloof weten we ons geroepen om
blijvend verenigd te zijn bij de Vader in de hemel.
Ik dank u voor uw liefde en genegenheid.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, blijft de
sterke steun van moeder in geloof en deugd.
Moge de goede God u allen zegenen en moge
Hij U sterken in uw droefheid om mijn heengaan.
Dank voor uw genegenheid en zorg.

O.L.Vrouw van altijddurende bijstand, b.v.o.

Mevrouw Achiel Codde-De Smet Leontine-Clara,
Heer en Mevrouw Leon Codde-De Vos Simone en
kinderen,

Heer en Mevrouw Roger Codde-Dammekens Maria
en kinderen,

Heer en Mevrouw Jozef Dédier-Codde Rachel en
kinderen,

Heer en Mevrouw Achiel Van Lancker-Codde Paula
en kinderen,

De families Codde, De Smet, Van Audenhove en
Baele,

danken U van harte voor uw blijken van
innige deelneming.

R. De Brabander.
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