Ik geloof in de verrijzenis van het vlees en het
eeuwig leven.

BID VOOR 1 DE ZIEL

van Mijnheer

JAN-HENRI COENEN

echtgenoot van
Mevrouw Julia PEVENAGE
geboren te Eelen, den 12 April 1880 en godvruchtig

overleden te Geeraardsbergen, den 22 Januari 1948,
gezuiverd en gesterkt door het H. Oliesel.

De dood komt onverwachts en menselijke
middelen kunnen haar niet weren, maar voor
wien God vreest gaat het wel in zijne laatste
stonden, in zijn doodsuur wordt hij geze-
gend.

Op den Heer heeft de dierbare overledene
zijn leven gericht ; zijn leven was een ge-
trouw dienen van zijn Schepper en Heer :
daarom mag hij nu hopen op Hem die zijn
rechtvaardige OQordeler en Beloner is.

Beminde echtgenote, zo almeteens verlaat
ik u ; uw steun weze verder uw vertrouwen
in den Heer ; blijf zorgen voor de goede op-
voeding onzer kleinkinderen. Gij, kinderen,
weest trouw aan uwen christelijken gods-
dienst en weest mij, dierbaren, blijvend in-
dachtig in uw gebed.

Jezus, Maria, Jozef.

Allerheiligste Hart van Jezus, ontferm U
onzer. 300 d. afl.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Markt, 10.

De familiéen COENEN, PEVENAGE.

VOLBRACHT en VAN ASSCHE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overliiden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




