1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Albert, Alfons COESENS

zoon van wijlen
Alfons COESENS-MEERSCHAUT Anna.

Geboren te Nederbrakel op 2 juri 1917 en
er overleden op 3 mei 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

« Laat uw hart niet verontrust worden ; gij
gelooft in God, gelooft ook in mij. In het
huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
Ware het niet zo dan zou ik het U heb-
ben gezegd, want ik ga heen om een plaats
voor U te bereiden ». Dit zijn de woorden
van de Heer door St.-Jan voor ons opgetekend
ter bemoediging.

Gods liefde is zo groot dat Hij elke mens
die hij tot hest aardse leven roept zijn ei-
gen taak geeft, om tenslotte te komen tot
Hemzelf, de bron van alle leven en hem

daar volledig te laten opgaan in zijn lief-
devolle aanwezigheid.

Albert wist dat hij een zwakke gezondheid
had en onderhield daarom zeer nauwgezet
de voorschriften van zijn geneesheer. Bo-
vendien mocht hij genieten van een uit-
stekende verzorging door zijn familie. Al-
hoewel we zorgzaam wakend waren, is hij
ons toch ontvallen, misschien omdat hij
tot het laatste toe zijn lijden grotendeels
verborgen hield.

We geloven dat onze dierbare overledene nu
zijn echte levensdoel bereikt heeft. Hij is
ons nu allen voorgegaan in de dood en we
bidden dat hij onverwijld moge binnentre-
den in het eeuwigdurende rijk van God
waar geen lijden en smart meer is.

De families
COESENS, MEERSCHAUT,
danken U.
Namis : dinsdag 27 mei 1986 om 19.30 uur.

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel







