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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Judith, Zoé COESENS

weduwe van de Heer
René VAN CEUNEBROECK,
geboren te Nederbrakel op 19 september 1900
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel op 27 augustus 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Onze dierbare overledene die we vandaag
ten grave dragen, was een diep kristelijke
vrouw, een trouwe echtgenote en een ingoede
moeder. In haar geloof vond ze de sterkte ;
daarom hield ze er zo aan, zolang ze kon
naar de kerk te komen. En die sterkte had
ze ook nodig, want ook zij heeft harde en
moeilijke dagen gekend. Gesterkt echter door
haar vurig geloof, heeft zij de schone strijd
gestreden, zonder bitterheid, maar als een
voorbeeldige en goede moeder.

Ze heeft het geluk gehad dagelijks omringd
te mogen zijn door haar kinderen en klein-
kinderen, die voor haar alles waren, en die
haar ook verzorgden met tederlijke genegen-
heid.

Bidden we tot de Algoede God dat Hij
haar vergiffenis schenke en haar nu opneme
in eeuwige rust en vrede.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank
u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.
Denkt nog dikwijls aan mij in uw vrome
gebeden.

Beste familie, vrienden en geburen, ook u
wil ik danken voor uw genegenheid. Bidt ook
gij af en toe eens voor mij tot de Heer van
alle goed, dat Hij mij genadig weze.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.
Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Namis : d 19 k te 9u. 30.

De families VAN DE MERGEL, VAN CEUNE-
BROECK, COESENS, VAN TWEMBEKE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




