« Dat heden uw plaats in Vrede zij
en uw woning in het H. Sion. »

+
VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Edmond COESSENS

Vereremerkt met Nijverheidseretekens
1¢ en 2¢ klas

echtgenoot van Mevrouw
Mathilda Veldemans

geboren te Sint-Amandsberg op 4 juni 1902

en godvruchtig overleden aldaar op 17 maart

1971, gesterkt door de HH. Sakramenten der
Zieken.

Nog enige jaren verlangde ik van de Heer,
maar Hij heeft er anders over beschikt... het
zij zo.

Is dit sterven wat vroeg gekomen, wilt u
daarom niet bedroeven zoals mensen die geen
hoop hebben, want God heeft hem bereid
gevonden.

Vader in de hemel, Gij hebt mijn echtgenoot
en ons familielid ontnomen. De wonde in ons
hart geslagen is pijnlijk... nochtans buigen wij
het hoofd en we bidden met de Lijdende
Kristus «niet onze wil, maar de Uwe ge-
schiede ». Zoals het lijden van Kristus in ons
vermenigvuldigd wordt, zo groeit door Kristus
onze troost.

Voor ons is de zalige hoop van de Verrijze-
nis opgegaan... want voor Uw gelovigen,

Vader, wordt het leven verwisseld, niet weg-
genomen, en nadat de kluis van dit aardse
verblijf is ontbonden, wordt in de hemel een
eeuwige woonst verkregen.

Beminde echtgenote, mijn sterven zal u be-
droeven. Gedenk dat het sterven nodig is om
over te gaan tot een beter leven. Eens zien
wij elkaar terug bij God, in Zijn Rijk van
Liefde, waar onze vreugde zonder einde zal
zijn.

Ik dank en zegen u om uw liefde en ge-
negenheid. Ik reken op uw gebed.

Geliefde familie en vrienden, gedenkt mij in
uw gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Edmond COESSENS-VELDEMANS ;

Mevrouw Jozef BAUTS-COESSENS, kinderen
en kleinkinderen ;

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren van wijlen de Heer en Mevrouw
Vinditien HILLEWAERT-COESSENS ;

Mevrouw Georges COESSENS-VAN HYFTE,
kinderen en kleinkinderen ;

De kinderen en kleinkind van wijlen de Heer
en Mevrouw Georges ROMBAUT-COESSENS ;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen de
Heer en Mevrouw Remi COESSENS-FOLTA ;

Mevrouw Albert COESSENS-VAN HOORDE,
kinderen en kleinkinderen ;

en de familie,

danken U van harte voor Uw
liefdevol gebed en voor Uw
blijk van medevoelen.

Gebr. Vandenberghe, H. Hartplein, St.-Amands-
berg — Tel. 28.13.84 - 28.48.81




