Weest ock gij bereid, want de Mensenzoon komt
op een onverwacht uur. L. 12-40.

i
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HILONE COESSENS

weduwnaar van Mevrouw
Maria Van Den Bossche

geboren te' Strijpen, de 24 Juli 1884,
en godvruchtig overleden te Ste Maria-Lierde
de 16 Januari 1954.

Gezalfd met de H. Olie.

Wonderlijk schijnen ons dikwijls Gods
wegen. Hijroept zijn kinderea tot Zich gelijk
en wanneer Hij wil. Hijis de Meester en men-
selijke zorg of kunde vermogen zo weinig,
waar Zijn H. Wil zich openbaart. Wij,
schepselen, hebben ons slechts te schikken
naar Zijn goddelijk welbehagen, maar wan-
neer wij d:t doen, dan zullen wij een geluk
kennen dat zender einde is.

Zo zijn nu ook deze werkzamz handen
stil gevallen, het stoere lichaam heeft bege-
ven midden de dagelijkse bezigheid, maar
de ziel is opgestegen naar de Meester, om
aan de Grote Timmerman, die hemel en
aarde heeft gepland, rekenschap te geven
over het deel dat hij uit te werken had
gekregen. En voorzeker mogen we wel be-
trouwen op Gods barmhartig oordzel over
de taaie moed en onverpoosde ijver, waar-

mee de vader werkte voor het geluk en de
toekomst van zijn kinders; over de beroeps-
fierheid van de stielman, die zijn naaste door
goed en degelijk werk wou dienen, cver de
eenvoud en geloofsovertuiging van de
christen.

Geliefde jongens, hebt dank om uw liefde
en toegewijde zorgen. Mijn heengaan be-
droeft U, maar ziet op naar God. Dient
Hem voor alles, helpt en steunt elkaar en
bidt dikwijls voor vader en moeder.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil ! (300d. afl)

Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank :

De famiién COESSENS, VAN DEN
BOSSCHE, HERTEGONNE en MAT.
THYS.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.




