Geloofd zij Jezus-Christusl

_I.

Ter nagedachtenis aan mevrouw

IRMA COESSENS

weduwe van de Heer
PIETER MANSSENS

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 18 augustus 1899
en, gesterkt door de sakramenten, overleden
in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem
op 22 januari 1984,

Ruim viif jaar geleden verloor Irma haar echtgenoot
die een grote steun voor haar was. Sindsdien ging
het zo goed niet meer met haar gezondheid. Maar
toch kwam ze nog alle narigheden te boven dank zij
de zorgen van een van haar zonen die haar regel-
matig aan huis bezocht of haar in zijn eigen huis
met liefderijke zorgen opnam,

Menigmaal verbleef ze daarna in het ziekenhuis
zodat ze tenslotte noodgedwongen de ouderlijke
hoeve, waar ze meer dan tachtig jaar van haar leven
had doorgebracht, moest verlaten om haar intrek te
nemen in een rusthuis.

De dierbare overledene hield van haar geboortedorp
en kwam, zo lang ze kon, gaarne naar haar parochie-
kerk totdat ook dat haar was ontzegd omwille van
haar gebrekkige gezondheid.

Als een goede moeder zorgde ze indertijd voor haar
kinderen die dan wederkerig goed voor haar waren.
Haar vele kleinkinderen hielden ook vaun haar en het
zal hen allen spijten nu moeder en grootmoeder er
niet meer is, maar toch in dankbaarheid om de hoge
ouderdom die ze heeft mogen bereiken.

Moge zij omwille van haar moedig gedragen kruis
van liilden nu opgenomen worden in de eeuwige
vreugde van de Heer Die ze paar bestvermogen in
haar leven heeft gediend. Daarom bidden we.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, heb dank om
uw genegenheid en zorgen, God moge het u lonen.

Dierbare schoonbroers, schoonzusters, verwanten,
vrienden en huisgenoten, u dank ik eveneens om uw
medelevea en gebeden.

Ook een bijzonder dankwoord voor de zusters van
het rusthuis waar ik met liefdevolle genegenheid
werd opgenomen.

Aan allen vaarwel in dit levén en tot weerziens in
het hemels vaderhuis.

Heer Alfred Manssens,
kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevr. Lucien Manssens - Van De
Velde en kinderen,

De families Coessens, Manssens,
Roeland en Coppens

danken U voor uw gebed

en blijken van deelneming.

De hoogmis-namis zal opgedragen worden te

Sint-Blasius-Boekel op zondag 29 januari te 9.30 u.

Druk Melckebeke Zottegem




