*“ Wordt nooit moede goed te doen! ** S. Paulus

(11 Thess. 3, 13)
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Diep in haar leven was de stempel van het
Kruis ingeprent. In het eeuwige Leven zal dit
haar ereteken zijn, dat haar zo gelijken doet op
Christus, die gezagd heeft : « Als iemand Mij wil
volgen, moet hij zijn kruis opnemen ».

Christus gevolgd hebbende dcor het leven,
zal zij Hem ook vclgen in de eeuwigheid. (P.H.)

Moeder is docd . . . Neen, Moeder lecft ncg
en blijft leven, niet alleen in haar beeltenis aan
den wand, maar in de beeltenis van haar kinderen
en in hun harten en vooral, hoog in den Hemel in
het hart van God zelf! (ld.)

Lieve kinderen, mijn loopbaan is volbracht, de
strijd is gestreden. In den Hemel zal er geen ziekte,
£een lijden, geen droefenis meer zijn; ook geen
scheiden. . . Vaartwel! De Heer zegene U! Blijft
malkaar helpen en beminnen in afwachting dat
Wij samen weer vcor altiid in volle blijheid ver-
enigd wezen!

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!

H. Hart van Jezus, uw rijk kome! (300 d. afl.)

Dr. Vw Modde, Everbeek.

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.
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