In de schaduw van het Kruis, wil ik rusten’

en hopen !

Gedenk in uw H. Mis, kommunie en gebed.
DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

Rachel, Bertha, Celesta GOESSENS

Echtgenote van Mijnheer

Jean Joseph BOGAERTS

Lid van de Christene Vrouwengilde.

Geboren te Sint Blazius-Boekel,
op 8 augustus 1888,
overleden te Schelle op 1 februari 1941,

gesterkt door de troostmiddelen van on:ze
Moeder de H. Kerk.

Op de vooravond van Maria Lichtmis, is
onze dierbare plots Hemelen gegaan. Ze was
nog moederlijk bezorgd, om allen die haar om-
ringden blij te maken : haar goede man, haar
liefhebbende kinderen. « Bemint elkander, zo-
als Ik a eerst heb liefgehad ». Deze opdracht
van God zelf, was de grondslag van haar
jeugdig leven. In de volwassenheid van haar
kristelijk huwelijk, bestond hare grootste vreug-
de in anderen vreugde te verschaffen.

In de gelukkige jaren van haar ouderdo:mn.
bleef haar rijk gemoed en haar mild hart,
waarmee God haar had bedeeld, zich uitstralen
in de vele lieve attenties en in die bzkom-
mernis om allen die ze ontmocette, gelukkig te
maken.

Heer, we danken U om de weelde van dit
Moederhart, waarvan Gij ons zo lange jaren
hebt laten genieten.

We blijven U dankbaar om dit heerlijk ge-
schenk, ook nu Gij het terug vraagt. Uw
Heilige wil geschiede.

Moederke, uw leven was één offerande,
Verkrijg voor ons de kracht te leven zoals gij.

Mijn goede echtgenoot, mijn lieve kinderen,
wat zijt ge goed geweest voor mij. Blijf uw
best “doen, met de hulp van O. L. Heer, om
elke dag mekaar en uw omgeving wat beter
te maken, wat lijden te helen, wat vreugde te
brengen. Dat blijft een schone voorbereiding
tot ons eeuwig gelukkig samenzijn eens in de
liemel.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen
op U.

Barmhartige 1leer, geef haar de eeuwige rust.

Uwe vrome gebeden tot lafenis der ziel
van onze dierbare overledene en uw
kristelijk medevoelen in onze droefheid,
hebben ons gevoelig gectroost.

We danken U innig.

De families :

BOGAERTS,
DESCHUYTERE,
COESSENS,
JACOBS en
GORIS.







