Geloofd zij Jezus-Christus.
*} Gedenk in uwe vrome gebeden de zielerust

van Mevrouw

CELESTE COETSIER

weduwe van de Heer
RICHARD DEN HAERYNCK

geboren te Ronse, de 23 april 1890 en er door
ongeval overleden de 25 oktober 1963.

De almachtige God heeft de dag van ons sterven
voor ons verborgen gehouden, zodat wij ons steeds
moeten voorstellen dat die dag nabij is en wij
beter ons best zullen doen om met zorg goede
werken te verrichten.

De dood van de rechtvaardigen is het einde van
de ellenden van deze wereld en het begin van het
gelukzalig leven. H. Antonius van Padoua

Zalig is.de mens, die de kwelling en de smart
geduldig draagt, ze zuiveren de ziel en bereiden
haar des te schoner tot het eeuwig geluk van de
hemel.

Voor uwe gelovigen, o Heer, wordt het leven
verwisseld, niet weggenomen, en nadat het huis
op dit aards verblijf is ontbonden, wordt in de
hemel een eeuwige woonstede verkregen.

Prefatie der Overleden.

Geliefde kinderen en familieleden, gedenkt mij
in uwe gebeden. Betracht hier beneden de eeuwige
goederen opdat we later samen verenigd worden
in de eeuwige blijheid des hemels.
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BRUNEEL-
DEN HAERYNCK ;
Heer en Mevrouw Marius DEJONGHE-
DEN HAERYNCK en kinderen Willy en Jacques ;
Heer en Mevrouw Gilbert VANDENHENDE-
DEN HAERYNCK en zoon Irving ;
Heer en Mevrouw Urbain DEN HAERYNCK-
DE WOLF en kinderen Anne-Marie en Nicole ;
Heer en Mevrouw Marcel DEN HAERYNCK-
BROWAYS en zoon Marcel ;

familién COETSIER-ANTROP en
DEN HAERYNCK-DENHAENE ;

Heer en Mevrouw Michel

danken U om uw gebed en uw blijken

van oprechte kristelijke deelname.

dr, spiers marc
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