t
Houd in Uw heugnis en in Uw gebed
DE HEER
Charles August Zenon
COLEMBIE
echtgenoot van Mevrouw Suzanne CNUDDE

geboren te Wannegem-Lede op 6 septem-
ber 1923 en er rustig in de Heer ontslapen
op 26 juni 1986, gesterkt door de HH. Sacra-
menten van de zieken en de Apostolische
Zegen, in articulo mortis.

Voorzitter van het zangkoor St-Machutus,
Bestuurslid van het Feestcomiteit Wannegem,
Bestuurslid van de Koninklijke Ruitersmaat-
schappij St-Machutus,

Medestichter van de Vriendenkring Wannegem.

Met de engelen ten paradijze...

Dat U de martelaars ontvangen

Tot in het zalige Jerusalem,

Vaar onder hemelse gezangen

Met Lazarus te ruste. Requiem...

Vader die zo vaak de doden heeft begeleid
naar hun laatste rustplaats en hen het « Ten
Paradijze » zong, wordt nu zelf begeleid
door anderen, en ... onder onze droefheid
en dankbaarheid.

Vader was een optimist, een joviaal, levens-
lustig man, een volksvriend, een gul en
goed hart.

En hoe raadselachtig kan het leven slaan,
maar in al zijn slagen en pijn werd vader
nooit verontwaardigd. Hij bleef een waardig
en grootmoedig man. En hij aanvaardde
zoals alleen grootmoedige en edele mensen
dat kunnen.

Vader het leven bracht ons harde slagen,
maar steeds vond het ons eensgezind en
gereed om samen alles te dragen.

Het is alsof we U horen in nooit uit te spreken
woorden :

Wanneer ik U mijn dood aanzeg
Omdat hij zich al in de dingen
Van rondom mij in hinder legt

En ik voor goed ophoud te zingen,

Vraag me dan niet naar hoe ik leef.
Misschien is mijn verlangen : geven,
Omdat ik zelf om niets meer geef
Tenzij, nog eens naar U te leven.

En als ik uit mijn lichaam treed

In het Elysium van het licht,

Laat mij dan gaan, laat me gereed
voor Hem, roep mij geen aards bericht.

Met eerbied en in stilte hebben we vader
zien heengaan, en het bericht van ons ver-
driet, was niet aards, maar hemels : ons
gebed. Tot laatste afscheid : dank !

Dank aan al mijn vrienden en het verplegend
personeel van het Wit-Gele Kruis.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
en de families COLEMBIE-DE PRAETER en
CNUDDE-VANDERSTRAETEN danken voor Uw
aanwezigheid en medeleven.

De namis =zal plaats hebben in de St
Machutuskerk op vrijdag 11 juli 1986, te 19 u.

Drukk. EMKA - Kruishoutem.




