Eenmaal zal dit vernederd lichaam
weer verrijzen |

i
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alois COLLAGE

echtgenoot van Mevrouw
HERMINA DE BRAKELEER

geboren te St. Martens-Lierde, op 28 au-
gustus 1894 en er zacht in de Heer ont-
slapen, op 6 maart 1969. Gesterkt door het
sacrament der zieken en de pauselijke
zegen in het stervensuur.

Oud-Strijder 1914-18
Ridder in de Orde van Leopold II met
Zwaarden
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Lid van de Vuurkruisen

Onder het ruwe uiterlijke van deze mijn-
werker stak een ingoed hart. Een vader-
hart dat vrouw en kinderen liefhad, zo dat
hij zijn gezondheid veil had en in zware
arbeid ging zorgen dat ze 't goed zouden
hebben. Een hart ook dat klopte voor zijn
medemensen, met wie hij meeleefde in wel
en wee.

Dat hart is stil gevallen, vermoeid door

de last van de ziekte. Zijn vadertaak is
volbracht, zijn kruisweg ten einde. De Heer
riep Alois tot de eeuwige rust.

Mijn dierbare echtgenote en kinderen,
dank om uw genegenheid en toegewijde
zorgen, vooral tijdens mijn jarenlang ziek
zijn. De Heer zal er U om lonen. Bid voor
mij, dat de rechtvaardige Rechter mij ge-
nadig weze bij het oordeel.

Beste familieleden en vrienden, laat de
vriendschapsbanden niet afspringen bij
mijn graf, maar laten wij integendeel met
elkaar in verbinding blijven en mekaar
verder steunen door het gebed : Opdat wij
eenmaal voor cltijd samen zouden mogen
zijn bij de Heer.

Hij ruste in vrede.

Uw gebed was een steun voor de over-
ledene en uw oprechte deelneming een
ware troost voor ons.

Daarvoor danken U :

De families
COLLAGE,
DE BRAKELEER,
MARREZ
en

SOETENS.

Mevrouw Loman-Danneels, Erwetegem




