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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie Madeleine COLLAGE

weduwe van de heer Georges DUPONT

geboren te Sint-Maria-Lierde op 6 april 1907
en overleden in het Rusthuis
Terlinden te Steenhuize op 25 augustus 1999,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

Lid van de K.B.G.

De families

COLLAGE - DE CNIJF
DUPONT - FONTEYNE
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis op zondag 10 oktober 1999 om 11 uur in
de parochiekerk te Sint-Maria-Lierde.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Het verhaal van haar leven is bekend. Elf van de
veertien kinderen vertellen het woord-voor-woord,
formuleren het regel-voor-regel. Wat niet gezegd
kan worden, wat tussen de regels verstaan moet
worden, is de essentie van wat dit leven is geweest:
het moederschap, de liefde, de toegewijde inzet.
Madeleine heeft de twintigste eeuw volgeleefd, een
eeuw van onthechting en omarming. Zij heeft het
al gekend: %oede en kwade jaren voor-binst-en-na
de oorlog, liefde en gemis, vreugde en verdriet,
méér dan dat alles. Dat was haar leven op de
Spende. Iedereen die haar heeft gekend, spreekt
lof over haar, vertelt van haar levensmoed en dat
zij nooit heeft geklaagd, altijd content. Zij was één
die door haar levensgedrag anderen tot sterkte was.

Anderhalfjaar geleden is zij naar het rustoord
'Terlinden' te Steenhuize gegaan voor het slot aan
haar levensverhaal. Er ligt daar een krantje in haar
kamer waarin geschreven staat: "Ik voel bij [iou wat
mens zijn is: een traan en een lach. Ik voel bij jou
wat leven is, wat warmte is en tederheid, wat
vriendschap is en onzekerheid, wat samen vraag-
en-antwoord is". Haar haren werden grijs. Haar
kracht nam af. Madeleine is in 'Terlinden'
gestorven, heel wijs en stil, graatmager als een
moeder die tenvolle al haar liefde heeft
meegegeven, gelukkig zonder pijn, heel zacht.

Wat blijft er van dit leven overeind, voor eeuwig?
Haar geloof, want zij was vroom. Zij hield van
O.L.Vrouw-van-Lourdes en van-Oostakker. Haar
hoop, want zij volhardde en vertrouwde op de
toekomst. Haar liefde, de grootste mensendeugd.
Leer ook van Madeleine de bescheidenheid, dat je
dag-na-dag tevreden bent. Leer van haar
levensmoed, dat je altijd méér bent dan de
omstandigheden van het ogenblik. Leer van haar
dankbaarheid. Weet dat je een moeder-uit-de-
duizend hebt, tot over de grenzen van de dood.




