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Dankbaar aandenken aan

de heer

Michel Collet

geboren te St.-Maria-Oudenhove op
2 december 1933 en er thuis onverwachts
overleden op 17 maart 2007.

Namis op donderdag 19 april om 18.45 uur in
de parochiekerk te St.-Maria-Oudenhove.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Peter, opa,

De leegte zonder jou

is met geen pen te beschrijven.
De leegte zonder jou

zal altijd bij ons blijven.

Maar zoveel fijne herinneringen
verzachten een beetje onze pijn.
Voorgoed uit ons midden

maar voor altijd in ons hart.

Pa,

Je plotselinge heengaan heeft ons pijn gedaan.
We kenden je als een stille, begripvolle man,
het ene woord niet hoger dan het andere.
Maar je rustige aanwezigheid was voor ons

op vele ogenblikken een echte steun.

Werken was je leven tot je het moest

opgeven om medische redenen.

Vanaf die dag stonden je pa, broer en zus
altijd voor je klaar,

waarvoor onze oprechte dank.
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