Zoals de grijze zomerregen

geduldig sijpelt over 't land,

20 heeft ze in haar mooie leven

haar deel van ziekte en pijn gekregen
en toch aanvaard uit Gods hand.

1.

Gij die haar gekend en
bemind hebt gedenk

MEVROUW
Lucienne COLLYNS

(Apoc.)

Echtgenote van
Karel Hypoliet BERSIPONT

Geboren te Geraardsbergen op 19 juni 1925
en er overleden op 10 juli 1995, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken.

Haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
en de families BERSIPONT

COLLYNS

WITTENBERG

HEYLENS
danken oprecht voor de blijken van innige
deelneming en steun hen betuigd in deze
rouw die hen diep treft.

Na een lang leven dat getekend was door lijden en
Ziekte is Lucienne nu rustig en vertrouwvol van ons
heengegaan.

Ondanks haar lichamelijke toestand heeft ze
getracht voor haar gezin zoveel mogelijk te bete-
kenen. Ze voelde zich immers best van al thuis.

De laatste maanden vooral zijn pijnlijk geweest.
Haar staan en gaan werd zeer wankel en bijna
onmogelik. Ze had voortdurende begeleiding,
aandacht en verzorging nodig.

Bij dit alles heeft Karel haar met de beste zorgen
omringd.

Jarenlang reeds bereddert hij het gezin en stond
hij Lucienne met raad en daad bij.

Heer onze God, bij het einde van dit mooie maar
beproefde leven willen wij U danken voor alles wat
Lucienne voor haar man en kinderen betekenen
mocht. Wij danken U voor de 48 jaar dat zij in
schone trouw samen door het leven mochten
gaan.

Wij bidden U, laat Lucienne voor eeuwig
thuiskomen in uw blijvende vreugde en laat ons
ervaren dat ze - ook nu nog - innig met ons allen
verbonden blijft.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

Er zal voor onze overledene een Mis opgedragen worden
op de eerste maandag van augustus en september.

Begr. Moulart & Herregodts Drukkerij Van de Maele







