Wie zijn taak als mens
h\\ vervulde in dit leven,
N hem zal God zijn vriendschap
en zijn liefde geven.

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Irene COLIJN

Weduwe van De Heer
Remi DE PESSEMIER

Geboren te Zegelsem op 15 april 1915 en is
godvruchtig overleden op 7 oktober 1996
te Oudenaarde in het O.L.Vrouwziekenhuis,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Namis op zaterdag 4 januari 1997 om 18 u in
de kerk van Sint-Apollonia te Elst.

Een lieve vrouw, moeder en allerliefste oma is
van ons weggegaan, maar niet uit ons leven.

In ons hart zullen wij haar herinnering steeds
levend bewaren, wij allen zullen haar lieve
glimlach en goed hart missen. De goede God
heeft haar tot zich geroepen.

Liefste Antoinette en familie, dank U voor Uw
trouwe liefde en steun dat wij aan elkaar
hadden.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, onze liefde voor elkaar zal altijd
bestaan.

Vaarwel aan mijn familie, trouwe vrienden en
geburen die een grote kring vormen, bewaart
mijn aandenken steeds ter ere, vaarwel en bid
vOor mij.

Families COLIIN en DE PESSEMIER
danken U voor uw gebed en medeleven.
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