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DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Roger Colpaert

echtgenoot van mevrouw Annie LIPPENS

geboren te Kruishoutem op 19 september
1924 en godvruchtig overleden in de

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskliniek te
Waregem op zondag 14 maart 1999,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van Zickenzorg.

De families COLPAERT - DE RUYCK en
LIPPENS - VAN VYNCKT danken u voor

uw medeleven en gebed.

Begraf. P. MICHELS - DEINZE - TEL. 386.11.14
Druk. N. CHRISTIS - MACHELEN - Tel. & Fax 386.29.31

Sprakeloos en stil worden wij bij de dood van de
trouwe echrgenoot, de diep betreurde broer,
familielid en vriend van iedereen.

Want wenzenloos ervaren wij nog, hoe vreemd
ook, zijn aanwezigheid.

“Jij springt mij altijd schielijk bij
onzichtbaar voor mijn ogen open.

Je bent zo bodemdiep aanwezig,

dat jij ook medezit naast mij.” (A. De Vos)

De herinnering aan zijn leven houdt ons immers vast.
De grote inzet en het stille, werkzame leven voor heel
zijn gezin tekenden hem van kop tot teen. Voor zijn
echrgenote en de kinderen wilde hij een veilige thuis
zijn.

Maar hij werd niet gespaard in het leven. Zijn
kinderen zag hij voor altijd de ogen sluiten en dat
verdriet om hun heengaan deed hem pijn. In het
binnenste van zijn hart was hij niet wrokkig of
opstandig geworden, maar vroeg hij zich wel af
waarom een mens zo veel pijnlijks moest mee-
maken. Zijn vertrouwen in de Heer heeft hem nooit
verlaten, want

“Als God mij eerlijk weegt moet Hij weten wat ik
waard ben” ( Job 31,6)

Voor hem is nu de hemelvaart begonnen en met
de dierbare kinderen wuift hij ons tot afscheid.




