De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;

Een ding slechts vraag ik de Heer

dat ik in Gods huis mag wonen... Ps. 27

Bid voor de zielerust

van Mevrouw

MARIA COOLENS

weduwe van de Heer
JULES VAN RUYSKENSVELD

zij werd geboren te Erwetegem
op 28 februari 1907 en is er spoedig van ons
heengegaan op 21 december 1982, gezalfd
« in extremis ».

Onze overledene is bespaard gebleven van
een lange doodstrijd. Voor haar dierbaren is
dit plotse afscheid wel een zware beproeving
geweest maar het is troostend te weten dat
zij zonder veel lijden naar het eeuwige leven
is overgegaan. Misschien heeft de Heer geoor-
deeld dat zij reeds voldoende beproefd was
geweest, door na een leven van hard werken
in dienst van haar gezin, vroegtijdig haar dier-
bare echtgenoot te verliezen.

Zij heeft haar taak vervuld hier op aarde,
gelovig in de opdracht die God geeft aan
elke mens. Moge zij nu haar Schepper ont-
moeten en in Hem de barmhartige Vader

erkennen die niet geaarzeld heeft zijn enig-
geboren Zoon te geven opdat allen gered
zouden worden. In deze Kersttijd worden wij
herinnerd hoe inderdaad de goedheid en mens-
lievendheid van God onze Heiland op aarde
is verschenen in een Kind, God met ons,
God die redt. In dit geloof willen wij even-
eens onze troost putten.

Dierbare kinderen en goede kleinkinderen, gij
weet hoe ik van u hield en ik wist dat het
wederzijds was. Laat ons dankbaar zijn voor
al het goede dat ons verenigd hield. Beste
zuster, met wie ik zo verbonden leefde,
dierbare broeders, familieleden en vrienden,
gedenk mij verder in uw gelovig gebed.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste.

De families COOLENS, VAN RUYSKENSVELD
en LEMAITRE

danken U van harte voor de blijken van
deel ing hun bet d in de rouw die hen
treft.
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