Mag ik nog levend wonen in uw
land,

mag ik nog eenmaal zien met
nieuwe ogen ?

(ZJ924)

Dit weze een dankbare herinnering aan

DE HEER

Roger COOLENS

Z0oon van
Michel COOLENS en Bertha GOOSSENS

Geboren te Letterhoutem op 2 april 1945 en god-
vruchtig overleden in de St.Franciscus Kliniek te
Zottegem-Velzeke op 31 januari 1995, gesterkt
door de HH. Sacramenten der zieken.

De namis zal opgedragen worden op vrijdag
24 februari 1995 om 19.00 uur in de St.Matteus-
kerk te Zwalm.

Heer onze God,

Gij alleen kent onze dagen, en wij ervaren hoe
broos een mensenleven is. .

Veel te vroeg is voor Roger de vreugde van de
beroepsarbeid ontzegd, het dienend samenzijn
met vader, moeder en familie. Het leven is zwaar
om te dragen, vooral als veel lijden ons deel is.
Ook uw Zoon Jezus heeft geleden op het kruis,
opdat geen enkel lijden vergeefs is.

Wij vragen U:

moge Roger die moedig was in ziekte, lijden en
beproeving aanvullen wat aan het lijden van
Christus, uw Zoon, nog ontbrak, en geef hem nu
de vreugde van uw Nabijheid; vergeef hem wat
hij in zwakheid misdeed, gedenk al het goede dat
hij in dit korte bestaan verrichtte, schenk hem uw
licht en uw vrede, en laat hem delen in uw onbe-
grensde vreugde.

De families
COOLENS en GOOSSENS danken U van har-
te voor uw blijken van genegenheid en oprecht
medeleven.
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