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DIERBAAR AANDENKEN
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de Heer Gustaaf COOLS

Rustend Meester-Kleermaker

echtgenoot van
Mevrouw Marie-Jeanne VANDEN BROELE

geboren te Koolkerke op 18 mei 1911

en godvruchtig overleden te Brugge

op 15 juni 1976,

gesterkt door het Sakrament van de zieken.

't Zomert in de lente en in de harten van de
mensen, die genieten van het mooie weer.
Droefheid heerst bij de echtgenote en de kin-
deren, omdat vader hen heeft verlaten, om
niet meer terug te komen. Een goede man is
van ons heengegaan, die steeds bekommerd
was om de zijnen ; die hield van zijn kinde-
ren en kleinkind ; die meer dan veertig jaar
een trouwe echtgenoot is geweest en lief en
leed heeft gedeeld in armoede en rijkdom, in
ziekte en gezondheid. Het was een rechtvaar-
dig man die met onverdroten arbeidslust
steeds heeft gewerkt en gezorgd voor het
welzijn van zijn huisgezin waarop hij zo fier
ging. Gemakkelijk heeft hij het niet gehad,
omdat een zelfstandige het nu eenmaal niet
onder de markt heeft, maar taai en verbeten
heeft hij steeds opnieuw zijn taak weer opge-
nomen. Zijn werk was zijn thuis en zijn thuis
zijn werk ; thuis vertoefde hij het liefst ; daar
zocht hij zijn geluk, daar heeft hij zich ver-
dienstelijk gemaakt tot de laatste dag voor
hij in het ziekenhuis werd opgenomen, om
niet meer naar zijn thuis terug te keren.

Het was een man van gelcof in God de Va-
der ; die vooral in ogenblikken van beproe-
ving en nood kon bidden met een mannelijk
geloof ; een man die God kon dank zeggen
om Zijn gaven, maar ook deemoedig het
hoofd kon buigen voor de Heer om bij Hem
troost te zoeken als het minder goed ging.
Daarom kon hij ook biddend de dood ingaan.
Dierbare echtgenote, kinderen en kleine lie-
veling, we zullen elkaar missen, elk op zijn
manier. Dank om alles wat u voor mij zijt
geweest in het leven en voor alles de laatste
dagen van mijn aards bestaan.

En gij allen die van mij hield, mijn broer en
zusters van de Witte Zusters van Afrika, bidt
voor mij opdat ik eeuwig moge leven bij de
Heer op wie ik rotsvast heb betrouwd. Blijf
verenigd en help mekaar, want daar alleen
is 't leven goed, waar men stil en onge-
dwongen alles voor elkander doet. Tot weer-
ziens bij de Heer.
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