” Mijn taak is af, mijn werk volbracht,
mijn levensadem mneigt ten nacht,
ik zal met blij verlangen
mijn loon uit Godes hand ontvangen”
1' G. Gezelle.

Ontving door geloof in Jezus Christus
eeuwig leven bij God, onze Vader

DE HEER

VICTOR ARTHUR COOLS

echtgenoot van Mevrouw
ZULMA FAVERIAU.

Hij werd geboren te Viane op 8 oktober
1905 en is onverwachts tot zijn Schepper
teruggeroepen in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen op 15 april 1985 ;

gesterkt door het Sacrament der zieken.

Oudstrijder oorlog 1940-1945 ;
Lid van de Bond van Ouden van Dagen.

O

Heer God,

Gij hebt de wereld geschapen en
aan de mensen toevertrouwd

om hem uit te bouwen

tot een paradijs op aarde.

Arthur heeft daartoe

zeker zijn steentje bijgedragen

door zijn diep geloof,

zijn onverdroten werklust

en zijn onverwoestbaar optimisme.

Zijn zondagsmis was hem heilig

tot het laatste moment van zijn kunnen
en het gebed behoorde tot zijn dagtaak.
Zijn vroegtijdige ziekte en invaliditeit
hadden hem immers de betrekkelijkheid
doen inzien van alle menselijk kunnen.
Hij was blij en dankbaar om zijn leven,
om het weinige dat hij nog kon

en om de mensen om hem heen.

Hij was gelukkig om 58-jaar huwelijks-
leven, om zijn liefdevolle levensgezellin.
Heer God, laat nu zijn geloof
openbloeien in Uw nabijheid.

Versterk zijn echtgenote en de geliefden,
die treuren om dit afscheid

en nog onderweg zijn naar U. Amen.
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De families
COOLS, FAVERIAU,
KRIKILION, PAPELEU
danken U wvoor de blijken van kristelijk

medeleven, uw vroom gebed en uw aan-
wezigheid.
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