Geloofd zij Jezus Christus. Amen.
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BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Sabina COOMAN
echtgenote van
de Heer Octaaf RONSSE
geboren te Elsegem op 2 november 1894, en
godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 12 DE DEELNEMING IN ROUW EN

maart 1972, gesterkt door de H.H. Sacramenten.
GEBEDEN VOOR HET VERLIES

Het grote moment in het leven van elke mens is

het ogenblik van de dood. Zalig dan de mens EN DE ZIELEZALIGHEID VAN
die zijn leven lang trouw heeft getracht Gods
Wil na te komen. DE DUURBARE  OVERLEDENE

Ze was een liefdevolle echtgenote en een goede
moeder ; met geest en hart en met vaardige
handen heeft ze voor haar gezin gezorgd; aan
allen heeft ze door haar voorbeeld de weg

WAS EEN TROOST EN KOSTBARE

getoond van deugd en plicht, van eer en ge- HULP.
rechtigheid ; haar gedachtenis wordt met eer be-
waard.
Voor hen die de Heer dienen is er vrede in dit WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE
leven, vrede in het sterven en vrede in de
Hemel. (H. Bonav.).
De deur van de Hemel staat open voor hen die haar echtgenoot
hun betrouwen stellen op Maria's voorspraak.
(H. Bern.). haar kinderen en kleinkinderen

Dierbare Echtgenoot, geliefde kinderen en klein-
kinderen, droefheid om mijn heengaan heeft uw

D ii
hart ontsteld ; wees echter niet hopeloos; God e familics

geeft hulp en troost. Zorg nu goed voor Vader. COOMAN, VAN TIEGHEM
Ik bewaar een dankbare gedachtenis aan uw L !
trouwe liefde, uw eerbied en genegenheid. Een RONSSE en VAN HONACKER.

vroom gebed versterkt de hoop op een eeuwig
weerzien in Gods Vaderhuis.

Bloedverwanten en kennissen, vergeet mij niet.
Mijn Jezus, barmhartigheid.

Bid de vier akten.

ZE RUSTE IN VREDE BIlJ DE HEER. J.v.b.




