De hoge ouderdom is een erekroon wanneer hij gevon-
den wordt op de weg der gerechtigheid.
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BID VOOR DE ZIEL
van zaliger

MEVROUW

JOANNA-MARIA COOMANS

weduwe van
Mijnheer Emiel-Frans Van Houdenhove
lid van de Bond van het H. Hart
en van andere godvruchtige genootschappen

geboren te Bekkerzeel, op 5 januari 1883 en aldaar
godvruchtig overleden, op 6 februari 1963, gesterkt door
de Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de
Pauselijke Zegen *‘in articulo mortis”.

De plechtige lijkdienst, gevolgd door de bijzetting
in de familiekelder, had plaats in de parochiekerk van
Bekkerzeel, op zaterdag 9 februari 1963, te 10,30 uur.

Haar tedere godsvrucht, haar ijver voor het goed en
welzijn van haar huisgezin, haar medelijden tot de arme
maakten haar ziel schoon en aangenaam aan God en
verwierven haar de achting van de mensen. Daarom ook
zal haar gedachtenis in zegen blijven.

Gij allen, die haar beweent, beveelt haar ziel aan de
Goddelijke barmhartigheid en weent niet als mensen
zonder hoop, want wat is schoner dan na een vroom
en verdienstelijk leven terug naar God te gaan.

Met werken en zorgen heeft zij haar dagen gesleten ;
een gelukkige oude dag heeft zij gehad. Nu heeft de
ziektc van de ouderdom haar neergeveld. Rust zacht
liefste moeder.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik stert
gerust. Ik heb het goede betrachtin de eenvoudigheid en
in de waarheid. Ge weet hoe ik u allen heb bemind en
hoe dankbaar ik ben voor al wat ge voor mij gedaan hebt.
Zegt nu en dan een gebedje voor uw ouders en groot-
ouders. God zegene u allen.

Mr en Mw Armand Van Houdenbove-Van
Ransbeeck,

Mr en Mw Jan Van Geet-Van Houden-

hove,
Mejuffrouw Germaine Van Houdenbove,
Jongebeer Roland Van Houdenhove,
Mejuffrouw Lydie Van Geet,
Mejuffrouw Kristiane Van Geet,
De families Coomans, Van Houdenhove,

De Mesmaecker en Verbasselt,

aanken U van harte voor uw gebeden
en blijken van genegenheid.

Drukk. Jan Van Achter - Asse




