Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en
onder lasten gebukt. Ik zal u rust en ver-
lichting schenken.

In dit vertrouwen bidden we voor
MEVROUW

Germaine-Joséphine COORENS

echtgenote van de Heer Maurice CNUDDE

geboren te Vorst op 7 mei 1912 en
godvruchtig overleden te Gent in de
Kliniek Maria Middelares op 27 mei 1989.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Lid van de bond der gepensioneerden.

Om uw deelneming in rouw en gebed
danken U zeer oprecht :

Maurice Cnudde, haar echtgenoot ;

De families
Germain - Lhoest - Janowsky - Redelé.

Rouwcenter pvba Funeralia, 9630 Zwalm
tel. (055) 4993 54 - 498831

God,

U houdt van ons.

U bemint onze dierbare Germaine en na de
strijd van het leven en haar ziekte neemt
U haar op in uw eeuwige thuis, waarop
ze zich heeft voorbereid.

‘Wij denken dankbaar terug aan al die jaren :
tijd van vreugde en moed, van samen zoeken
en werken naar een mooie toekomst.

Zo hield zij van mensen en haar huis bood
plaats om mensen te ontvangen ; haar hart
was bezorgd en goed om een thuis te zijn
voor wie in nood was.

Zij hield ervan een rustig levenseinde te
genieten, vreugdevol denkend aan al die
herinneringen.

Maar niets is zoals mensen het kunnen dro-
men, want ziekte en droefheid doorkruisen
onze verlangens en daar kunnen we alleen
het hoofd bij buigen.

En toch.. het is goed geweest...

Waar goedheid en genegenheid is,

kan een mens leven.

Waar mensen strijden en beminnen,

bent U met ons, Heer God.

U laat ons ook vandaag niet achter in 't
verdriet, maar blijft onze steun.

Dierbare echtgenoot, dank voor uw trouwe
hulp aan mijn zij, vooral in die tijden van
mijn ziekte en pijn. Heb veel moed.

Mijn neven en nichten, dank voor uw ge-
negenheid en vriendschap. Moge de Heer
u bewaren.




