Op U, o Heer, heb ik mijn hoop gesteld : Gij zult mijn
redding zijn !
+

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA COPPEJANS
echtgenote van Mijnheer
ALBERT HERTSENS
qeboren te Goeferdinge de 22 oktober 1914, en over-
leden te Geraardsbergen de 25 april 1960, voorzien
van de H. Sakramenten der Stervenden en de Pauselijke

Zegen in Articulo Mortis.

«Ten paradijze geleiden u de Engelen !'»
Zo zingt de Kerk bij de uitvaart der kristenen
En nooit scheen ons dat woord zo waar, zo
ontroerend en zo schoon als bij het lijk van
deze brave moeder.

God beproefde haar door een langdurige
en kruipende ziekte. Ondersteund door haar
geloof en Godsvrucht,verdroeg zij geduldig
haar kwellingen en smarten.

Haar moedig en opgeruimd karakter, haar

gedienstighied en rechtschapen geest maak--

ten haar tot zon van haar huisgezin tot kroon
van haar echtgenoot, tot geluk van haar lief
kind Renéke.

i

Vaartwel, duurbare echtgenoot en kind ,
ontvangt mijn innige dank voor Uw aanhou-
dende zorgen in mijn smartelijke ziekte Blijft
elkander beminnen in offervaardige liefde
en bidt veel voor mij.

Beste bloedverwanten en vrienden, ver-
\ geet mij niet in uw gebed.

De familiéen Coppejans,
De Beck,
Hertsens,
Van Ertvelde
seer geune/ig voor uw ﬁlg/é(’ll
van érisfene L{eelneming, /]y“”

ﬁe{uig([ in /;un pyn/y[z,e rouur,

Bedanken.
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