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Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.
Wij gedenken in vroom gebed
DE HEER

Achiel COPPENS

Echtgenoot van mevrouw Bertha MORRE

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 20 oktober
1898 en godvruchtig overleden fe Sint-Maria—
Horebeke op 30 augustus 1996, gesterkt door het
sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

Na een leven vol toewijding voor zijn gezin en een
rechtvaardige houding in de omgang met zijn
medemensen, heeft papa voorgoed de ogen
gesloten. Lluisterend naar het gezang van de
vogels en genietend van de zon, de regen en de
wind, is hij van ons heengegaan om voor eeuwig
te leven in de nabijheid van de Heer, die alles
geschapen heeft.

Hij was een man uit één stuk, diepgelovig en
consequent. Zijn gezin en de natuur waren zijn

hemel op aarde. God, ons hart is vervuld met
droefheid, maar ook met oprechte dankbaarheid,
want het leven van papa was een gunst van uw

goedheid.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
God alleen weet hoezeer ik u heb liefgehad. Heb
dank voor al uw tedere zorgen. De band die ons
verbond is niet verbroken, maar hechter
toegesmeed door de Heer, meester over leven en
dood. lieve kinderen en kleinkinderen, hoe graag
was ik nog een fijdje bij u gebleven, maar de Heer
heeft er anders over beslist. Wees een troost en
sfeun voor mama, help haar de zware slag te
dragen. Bidt samen voor mij, eens zin we
opnieuw verenigd in de hemel. Beste familieleden
en vrienden, gedenk mijn ziel in uwe gebeden, H.
Hart van Jezus, ik betrouw op U.

De families COPPENS, MORRE, LIEDTS,

en VAN DER BRACHT
danken U zeer hartelijk
voor uw blijken

van Christelijke deelneming.

Drukk. De Toren, Herzele.




