Tot het Eeuwige Licht is ingegaan
Mijnheer

Achiel - Jozef COPPENS

Echtgenoot van Mevrouw

Blanche FLAMEE
geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 23 april 1892,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
op 31 januari 1970,
gesterkt door het sakrament der zieken en de
Pauselijke Zegen.
Oud-Strijder 1914-1918
Vuurkruiser

Drager van verscheidene eretekens

Pijnlijk komt ons dit onverwachte heengaan
te treffen van een geliefde echtgenoot, vader
en grootvader. Wij overschouwen nu zijn
leven als een voortdurende liefdedaad aan
ons en aan zijn medemensen bewezen. Wij
zijn hem en God dankbaar omdat wij hem
in ons midden hebben mogen kennen en
liefhebben. Zijn herinnering zal voor ons
heilig blijven om al de liefde, de zorgzaam-
heid en het werk waarmee hij voor ons
geleefd heeft. Zijn diep kristelijk leven geeft
ons de zekerheid dat hij nu in een ander
Licht en Geluk is getreden, waar hij ons
wacht voor het onvergankelijke weerzien
in blijvende vreugde. Het geloof in zijn
huidig Geluk is onze sterke en diepe troost
midden het verdriet dat zijn heengaan ons

berokkent. Zijn voorbeeld zal een aan-
sporing zijn om te doen zoals hij in het
aardse leven en om te hopen eens zoals hij
en met hem te zijn in het andere leven.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
Danken u oprecht:
De Families COPPENS,
FLAMEE,
DE RODDER,
MATTHI]S.

Drukk. De Ruyver — Nederbrakel




