«De Heer is mijn herder,
niets kom ik tekort « Ps. 23,1
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BID VOOR DE ZIELERUST
van de heer
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gesterkt door de ziekenzalving.

‘Wij bidden voor Arseen, onze broer, familie en vriend
Wij rouwen om hem en voelen de pijn van een
vroegtijdig heengaan.

Hij mocht opgroeien in de liefde van goede, gelovige
ouders, hij kende de weelde van lief hebbende broers
en zusters. Hij werkte hard voor zijn dagelijks brood,
eerlijk en vrij.

Hij had nood aan genegenheid en ware vriendschap.
Hij ging op zoek naar het geluk en was dankbaar
voor trouw. Hij kende echter ook de hardheid en de
ontrouw van de mensen, begoocheling, pijn en te-
leurstelling zijn hem niet bespaard. Onder een ruwe
schors stak echter een gouden hart, kwetsbaar om de
ontrouw van de mensen, dankbaar en ontvankelijk

voor goedheid en ware vriendschap,

De ziekte is in zijn leven gekomen en heeft zijn sterk
gestel ten gronde aangetast. Zij ging in hem huizen
en voerde hem naar een vroege dood.

Heer God, wij bidden U voor deze mens.

Hij heeft in U geloofd en vertrouwt nu op uw grote
goedheid.

Gij zijt groter dan ons hart.

Gij hebt ons niet geschapen voor de eeuwige dood,
maar voor het leven. Keer nu zijn leven ten goede,
Heer, en laat Arseenna zijn moeizame levenstocht
binnentreden in uw heerlijkheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

DE FAMILIES
COPPENS EN DAUWENS

danken u voor uw blijken van medeleven.

Met dank aan allen die hem verpleegden en liefde-
vol bijstonden.

Begrafenisonderneming De Kesel, Molenstraat 25
Druk Martens




