Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.
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De kwellingen en ziekten met geduld geleden,
volmaken de kroon die God ons bereidt in de
Hemel. (H. Alfonsus.)

Hij verdroeg zijn pijnlijke ziekte met verduldig-
heid en volkomen ounderwerping aan de Wil des
Heren, daar hij wist dat, indien wij met Kristus
lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden.

Tot U, o Heer, heb ik mijn hart verheven; op U, o
God, heb ik mijn betrouwen gesteld: ontferm U
over mij volgens uw barmbartigheid.

Beminde echtgenote, lieve kinderen en kleinkin-
deren, gij allen die mij met uw talloze zorgen hebt
omringd en gesteund, ik dank u voor alles wat gij
voor mij hebt gedaan; mengt uw tranen met een
vurige bede tot God, opdat Hij de verdiensten van
het bittere lijlden van Zijn lieve Zoon zou toepas-
sen op mijn ziel en haar de eeuwige rust zou verle-
nen.

Vaart wel, beminde bloedverwanten, familiele-
den, vrienden en strijdmakkers, wilt mij gedenken
in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300d. afl.)

Mevrouw Rosalie DE SAEDELEER;

Heer en Mevrouw Jozef COPPENS-DANCKAERT
en kinderen;

De familien COPPENS, DE SAEDELEER, NOEL
en SCHELLAERT,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en voor uw
gebeden.

Drukkerij St-Maarten Erpe.




