Welzalig is de sterveling

Die nooit op kwade wegen ging
Maar die zijn leven dag en nacht
Gods Wet bewaard heeft en betracht.
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BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA COPPENS

echtgenote van Mijnheer
Hector CRUYPELINCK,

geboren te Elst op 12 juni 1898 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde op 25 december 1963,
gesterkt door de Genademiddelen van
Onze Moeder de H. Kerk.

Van haar kinderjaren af in de vrees des Heren op-
gevoed, was deze dierbare overledene kristen in de
echte zin van het woord.

Wij verliezen in haar een goede vrouw en tedere
moeder. Haar heengaan vervult ons hart met droef-
heid als wij denken aan haar onvermoeibare zorgen
en toewijding voor ons geluk ; doch wij weten dat
God het zo heeft gewild. Moge Zijn H. Wil altijd
geschieden op aarde als in de hemel. Beproefd door
een pijnlijke en langdurige ziekte heeft zij met
voorbeeldige gelatenheid ook dit offer aan God ge-
bracht.

Dierbare echtgenoot, geliefde kinderen en gij al
mijn naastbestaanden, gij weet hoe ik in uw mid-
den heb geleefd, eenvoudig en werkzaam de Heer
dienende in alle ootmoedigheid en U in alles tot
voorbeeld. Volgt na, het goede dat gij van mij ge-
zien en gehoord hebt, leeft deugdzaam en in een-
dracht met elkaar en Gods zegeningen zullen. U
vergezellen. Storr geen nutteloze tranen op miin
graf, maar brengt er de wierook van uw gebeden
en het offer van uw goede werken en deugden tot
we elkander blijvend in de Hemel wederzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Heer Hector CRUYPELINCK, haar echtgenoot.

Heer en Mevrouw Leon CRUYPELINCK+t-DE BOE-
VER-VAN CAUWENBERGHE,

Heer en Mevrouw Raymond CRUYPELINCK-VAN
LIERDE, haar kinderen.

Mejuffer Leona CRUYPELINCK, haar kleinkind.

De families COPPENS, CRUYPELINCK, LEURS en
DE TEMMERMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst




