Mijn taak is af, mijn werk volbracht,
Mijn levensavond neigt ten nacht.
Ik zal met blij verlangen
mijn loon uit Gods hand ontvangen (G.G.)

.’.

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Omer COPPENS

weduwnaar van
Mevrouw Elvira DE MAESENEER

Geboren te Sint-Lievens-Esse
op 7 februari 1897 en er godvruchtig
overleden op 29 augustus 1981, gesterkt door
de H.H. Sakramenten van de stervenden en
de Apostolische Zegen.

Lid van de Kristelijke bond van de
gepensioneerden.
Opgeéiste in de Oorlog 1914 - 1918.

Hij is voor ons geweest een groot en schoon
geschenk van God. Hij heeft ons bezield met
gevoelens van achting en dankbaarheid.
Als landbouwer, die leefde midden de schoon-
heid en de wondere groeikracht van de na-
tuur, heeft hij ons geleerd te waarderen wat
gegeven wordt vanuit de scheppende handen
van God.

Hij was een man met een vaste lijn in zijn
bestaan, naar wie men kon opkijken in waar-
dering en vertrouwen. Zijn leven was waar-
achtig met zichzelf en zijn genegenheid voor
de anderen was ingegeven door een diep
kristelijk geloof,

Wij kunnen terugkijken op de vele jaren van
zorg en inzet, want niet altijd was het een
gemakkelijke opgave ; voor de zijnen in te
staan en te zorgen, de dood van zijn gelief-
den te aanvaarden, en zijn eigen ziek zijn
te dragen.

Nu is alles anders geworden voor deze va-
der. Geen zorgen meer, geen ongemakken
van de oude dag, hij is gekomen waar God
hem heeft gewild, voor eeuwig gelukkig bij
Hem.

Mijn beste familie, ik ben u zeer dankbaar
voor uw genegenheid en vriendelijkheid die
ge mij steeds betoonde. Blijven wij over de
dood heen, verbonden door ons gebed.

Mevrouw

Albert COPPENS(+) - PARDAENS Agnes,

De Heer en Mevrouw

Gaston en Rita COPPENS - VAN ELSUE,
en kinderen,

De Heer en Mevrouw

Roger en Elvire DE SMAELE - COPPENS.
en kinderen,

De Heer en Mevrouw

Marcel en Rita VAN DER STOCK - COPPENS,
en kind,

De Heer en Mevrouw Rudy en Suzanne

DE SCHAMPHELAIRE - COPPENS.

Jonge Heer Freddy COPPENS en verloofde,

De families COPPENS, DE MAESENEER,
DE HENAU en DE HENAU,

danken U voor blijken van medevoelen
in hun rouw.
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