Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

7
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

OSCAR COPPENS

echtgenoot van Mevrouw
ANNA DE PESSEMIER,

geboren te Michelbeke op 12 februari 1890 en
godvruchtig overleden te Opbrakel
op 21 september 1964,
gesterkt door het H. Oliesel.

Lid van de Bond van het H. Hart en van verschei-
dene godsdienstige verenigingen.
Voorzitter van de Bakkersbond van Nederbrakel en
omliggende
Vereerd met de Gouden Medalie der Orde van
Leopold II. - Erelaureaat van de arbeid.

»Verleen, zo vragen wij, almogende God, dat de
ziel van uw dicnaar, die heden van deze wereld is
gescheiden, door dit offer gereinigd en van zonden
ontslagen, kwijtschelding en tevens de eeuwige rust
moge genieten, door Kristus onze Heer”.

(Gebed uit de begrafemsmls)

De almachtige God heeft de dag van ons sterven
verborgen gehouden, zodat wij ons steeds moeten
voorstellen dat die dag nabij is en wij altijd goed
ons best zouden doen om kristelijk te leven. Trach-
ten wij dus de aardse dingen te aanzien en te ge-
bruiken als voorbereiding op ons eeuwig geluk.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
gii weet hoe ik mijn leven lang gewerkt en gezorgd
heb voor ons aller welzijn. Nu is de dag plots en
onverwacht gekomen om van u weg te gaan, 1n af-
wachting dat wi elkaar opnieuw en voor altijd te-
rugvinden in een gelukkige eeuwigheid.

Dierbare familieleden en vrienden, weest mij in-
dachtig in uw dagelijkse gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families
COPPENS,
ROELANDT,
DE PESSEMIER,
SAEYTYDT,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




