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Denk in uw gebeden aan

Remi Albert COPPENS

echtgenoot van Margaretha VAN TWEMBEKE

geboren te Michelbeke op 23 mei 1900
en godvruchtig overleden te Kortrijk
op 19 december 1988, gesterkt door het
sacrament der zieken.

Mijn echtgenote, mijn kinderen,

’k heb tijd gehad... een zee van tijd

en toch te weinig, naar ’t me lijkt.

"k heb werk gehad... veel werk

dat graag gedaan werd

voor u, al de "mijn’”.

’k heb vreugd’ gehad, veel liefde,

veel geluk... ook wel pijn,

om iets dat ik noch iemand "hier” begrijp
en niet had mogen zijn.

vreugde - pijn

waar ligt de lijn?

”Dat Gods wil geschied’”

mooi bedacht dat stille lied !

o nee! opstandig was ik niet

maar toch die vraag : waarom ? die machteloosheid
dat stil verdriet

dat wens ik niemand... zeker niet.

’k ga heen nu, ’k verlaat u allen, ’t is hier voorbij
’k zie u later, veel véél later -

als ’t mag... of ligt aan mij.

Liefste Pépé,

Je was een reus in onze ogen. Altijd de eerste
om te werken, en de laatste om er mee op te
houden. Ontzagwekkend !

Zo plezierig als je was in gezelschap, zo
bekommerd en aandachtig werd je als het ging
om onze toekomst. Altijd bereid te helpen.
Want fier was je op je kleinkinderen. Het beste
was net wel genoeg.

Een feest werd het pas als je begon te vertellen;
we hingen aan je lippen. Dat heb je het laatste
jaar niet meer kunnen doen. Altijd gevend,
nooit vragend, nooit klagend, ben je stil,
heimelijk van ons weggeglipt.

Liefste Pépé, je bent voor ons, je kleinkinderen,
nog steeds de reus. Blijf voor ons zorgen zoals je
steeds hebt gedaan.

De familie dankt u
voor uw blijken van deelneming.
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