«God is liefde. - De liefde vergaat nimmer.» (H.Schrift)

.I.

Met een diep geloof in de Verrijzenis en het Eeuwig
Leven blijven wij in gebed verenigd met de ziel van

DE HEER

René, Leo COPPENS

geboren te Sint-Lievens-Houtem, op 21 september 1900
en er godvruchtig overleden, op 4 augustus 1979.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

«Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden». Dit woord
van de Heer is in ziin volle lengte en breedte in het
leven van de betreurde overledene werkelijkheid ge-
worden. Hij was de barmhartige samaritaan uit het
Evangelie die zich liefdevol en zonder maat heeft ont-
fermd toen zijn broer al te jong stierf en een gezin
met kleine hulpeloze kinderen achterliet. Onbaatzuchtig
heeft René zijn leven ingezet voor hen. «De liefde is
lankmoedig en goedertieren... zij zoekt zichzelf niet...
alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles
duldt zij». Hoe waar werd dit woord van Paulus in het
leven van onze dierbare René. De vreugde en het lij-
den, de zorgen en de nood van dat gezin heeft hij
zwijgend overwogen in zijn hart. De liefde was zijn
kracht. Die liefde heeft hij geput uit zijn groot Geloof
in Christus en in zijn vertrouwvol gebed tot de Heer.

Heer, Gij hebt gezegd : « Wat gij de minsten der
mijnen gedaan hebt, hebtgij Mij gedaan». Geef nu aan
onze diebare overledene het Eeuwig leven vol einde-

loze rust en vreugde

Beste Schoonzuster, ook uw Kinderen en Kleinkin-
deren, gij weet hoe lief gij mij waart. Alles voor U
doen was mijn leven en mijn vreugde. Dank voor de
vele schone dagen, dank voor zoveel liefde die ik op
mijn beurt mocht ondervinden vooral tijdens mijn
ziekte. Wil mij ook verder gedenken in uw gebeden.

Dierbare Familie en Vrienden, vaarwel en gedenk mij
in uw gebeden.

Heer, wij danken U omdat wij in dit vrome, beschei-
den, zelfvergeten en kommervol leven iets van de glans
van Uw goedheid hebben mogen ontdekken.

Heer, geef hem de Eeuwige rust.

De families COPPENS en DE VOS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.




