“Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk man te zijn in woord en daad”.

M. G.
In de seizoenen van het leven,
) ) in jouw lente, zomer, herfst en wintertij
Herinnering aan de heer ben je steeds dezelfde gebleven.

Robert COPPENS Altijd stond je voor ons klaar

en zelfs als ‘t moeilijk ging
echtgenoot van mevrouw viel je niets te zwaar.

Paula MAGERMAN Steeds bleef je moedig en blij

geboren te Aaigem op 9 februari 1924 want vriendschap en liefde )
en godvruchtig overleden in het hoorde er voor jou gewoonweg bij.
AZ Sint-Elisabeth te Zottegem op Nu de sneeuw valt en de bodem kraakt
19 december 1999. heeft jouw stil heengaan
Gepensioneerde NMBS. ons toch diep geraakt.

Straks glimmen bollen en slingers: de kerstsfeer
wij zullen je missen,

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen maar ‘t ga je goed bij de Heer.

en achterkleinkind danken u voor

uw aanwezigheid en blijken van deelneming.

druk magerman - zottegem - begr. de martelaere







