Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

LY
BID VOOR DE ZIEL
van

MIJNHEER

Victor COPPENS

weduwnaar van Rosalie Liedts,
geboren te St Maria-Oudenhove,
den 7 Februari 1867 en er godvruchtig overleden,
den 11 Januari 1949,
versterkt door de HH. Sacramenten
der stervenden.

Zalig zij die in den Heer sterven want hun
werken volgen hen. (Apoc.)

De dierbare Overledene was een oprecht en
vroom kristen man; eenvoudig en rotsvast in
zijn geloof. God en zijn Kerk beminnend vol
taaie werkzaamheid en bezorgdheid voor het
welzijn van zijn gezin.

Wat een troost voor een vader in het uur der
dood te mogen denken dat hij behoorlijk al zijn
plichten heeft volbracht en dat het eeuwig loon
hem te wachten staat.

Duurbare kinderen en familieleden, de dood
verbreekt onze gelukkige vereniging ‘doch het is
het lot van eenieder, ik ga in den hemel Moeder
en al onze duurbare familieleden vervoegen.

Ik dank U voor uw tedere zorgen en genegen-
heid welke gij mij zo edelmoedig hebt gegeven.
In erkentelijkheid zal ik veel voor U bidden.

Vergeet moeder en mij ook niet in uw gebe-

den en HH. Missen.

Bid de vier akten.

De familién COPPENS-LIEDIS denken U voor de blijken van genegenheid

hun betoond ter gelegenheid van het afsterven van

MIJNHEER

Victor COPPENS

Uitg. J. Eeckhout, St Maria Oudenhove




