Ontferm U over mij God, naar Uw grote goe-
dertierenheid. (Ps. 51)
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARINA CORDEELS

echigenote van Mijnheer

FLORENT OTTE

geboren te Strijpen op 14 mei 1884 en godvruch-
tig overleden te Zottegem op 5 januari 1962.
Zij ontving het H. Oliesel “in exiremis”.

“Broeders wij willen niet dat gij onwetend zijt
over het lot van deze afgestorvenen opdat gij
niet bedroefd zoudi zijn zoals mensen die geen
hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus na
zijn dood verrezen is. Welnu op dezelfde manier
zal God degenen die ontslapen zijn met Christus
mee laten verrijzen en met Hem verenigen.”

Het leven van de mens op aarde is een pel-
grimstocht naar de eeuwigheid. Alleen een chris-
telijke levensovertuiging, samen met een leven
volgens Gods schone geboden, heeft blijvende
waarde. De Heer kan komen vlug en onvoorzien.
Weest ook derhalve bereid.

Mijn dierbare echigenoot en kinderen, geen
mens kon dit ploise scheiden voorzien. God al-
leen kent ons stervensuur. Hij is de Meester van
het leven. Zoek dan ook bij Hem uw troost en

uw steun. Diep is de smart die mijn al te plots
heengaan in uw hart inwreet. Onderwerp U en
draag dit offer tot rust van mijn ziel.

Het katholiek geloof leert ons de betekenis van
het leven... en van de dood. Bidden wij veel voor
elkaar, opdat wij ook elkander mogen terugvin-
den bij God in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons.

Heer Florent OTTE, haar echtgenoot

Heer en Mevrouw Hector OTTE-DE LOOR,
Heer en Mevrouw Romain OTTE- DE WAN-
DEL, haar kinderen
Heer en Meviouw Edmond VANDENDRIES-
SCHE-OTTE en kind,
Heer Jean OTTE,
Mejuftfer Marina OTTE,
Jongeheer Fernand OTTE,
haar kleinkinderen en achterkleinkind

De families CORDEELS, OTTE, PARMEN-
TIER en DE BOM,
DANKEN UED.,
voor de blijken van deelneming in de diepe

rouw die hen heeft getroffen.

Drukkerij Magerman Strijpen.
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