Wij treuren om het heengaan,
maar danken God voor het leven van

DE HEER
André, Aimé, Gilbert CORDIER

geboren te Everbeek op 21 oktober 1933
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel,

op 14 januari 1982,

voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

De families CORDIER, ROSIER,
CABO en D’HAENENS,

danken U voor Uw gebed en medevoelen.

Namis : zondag 31-1-1982 om 9 u. 30.

Druk. De Borre, 9570 Lierde Tel. (055) 42 20 91

Ons Vader, hij was RECHTVAARDIGHEID.

Het leven biedt de mens vreugden en smart,
blijde en droeve dagen. Een kristen aanvaardt
beide met dezelfde onderwerping. Daarom bid-
den wij «Uw wil geschiede ».

Ook voor onze duurbare overledene, die we
met veel droefheid vandaag ten grave dragen,
was het leven een dooreenstrengeling van
vreugdevolle dagen en van droeve dagen.
Toch bleef hij opgeruimd en gedienstig. Zelfs
vond hij de kracht om de laatste weken van
pijn en lijden zo weinig mogelijk zijn geliefden
last te berokkenen en zijn pijn te verzwijgen.
Nog in de volle bloei van zijn leven is de
Heer hem nu zo onverwacht komen roepen.
Bidden we de Heer dat Hij onze duurbare
overledene genadig weze en hem belone voor
het vele schone in zijn leven.

Mijn duurbare familie, hoe graag had ik
nog vele jaren bij u gebleven. |k dank u
voor uw genegenheid en uw liefdevolle zorgen.
Vergeet mij nu niet in uw vrome gebeden.

Ook u allen, mijn goede vrienden, werk-
makkers en kennissen, vergeet ook gij mij
niet en bidt tot God dat Hij mij moge
opnemen in het hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.




