Gij, die hem gekend hebt,

Gij, die zoveel van hem gehouden hebt,
bewaar in uw gebed en in uw hart

de herinnering aan

De Heer
ARMAND CORDIER

echtgenoot van Mevrouw
ADRIENNE FOUBERT

Hij werd geboren te Nukerke op 2 januari 1930
en overleed te Gent A.Z. op 10 oktober 1982,
gesterkt door de genademiddelen van de Heer Jezus.

Hij werd ten grave gedragen op 14 oktober 1982
in de parochie van Schorisse.

Heer, wij danken U
voor wat deze mens voor ons betekenen mocht;
voor de goedheid en de liefde die hij vrouw en
kinderen toedroeg,
voor de sympathie tegenover zijn medemensen,
voor de schoonheid die hij door zijn ambacht
scheppen mocht,
voor zijn voorbeeld van geduldig lijden.

Heer, wij vragen u:
wil het zware lijden dat hij doorstond, het offer
van zijn leven aannemen tot welzijn van hemzelf
en van ons allen;
aanvaard ook het leed dat het onze was, toen we
2 jaar machteloos zijn pijnen medevoelden; ook
ons verdriet, nu zijn heengaan ons zo pijnljk
valt.

Heer, wij bidden
dat ondanks vaders sterven de banden in de
familie mogen verstevigd worden rond moeder
en dat vader uit de hemel ons daartoe helpe.

H. Maria, troosteres der bedrukten, bid voor ons.

Begraf. R. De Vos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse

Voor uw gebed en uw medeleven danken u :

Adrienne FOUBERT,

Roland en Arlette MEULENYZER-CORDIER, en kinderen,

Alain CORDIER en verloofde,

Ann CORDIER,

Omer CORDIER(+) en Marguerite VERSTRAETEN,
Remi en Elvire FOUBERT-VERSCHELDEN,

De families CORDIER, VERSTRAETEN, FOUBERT en

VERSCHELDEN,
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