Uitnodiging tot gebed
en vroom aandenken aan
de heer
Hilaire CORDONNIER
weduwnaar van mevrouw
Madeleine VAN DEN BOSSCHE
geboren te Sint-Denijs-Boekel op 7 mei 1913
en godvruchtig overleden in het
A.Z. Heilige Familie te Gent op 2 juni 1996.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De namis zal plaats hebben
op zaterdag 6 juli 1996 om 18 uur.

De families CORDONNIER - DE RIDDER , VAN
DEN BOSSCHE - DE SMET danken U voor uw

blijken van deelneming in rouw en gebed.

Het is vrij vlug gegaan. Enkele weken geleden zaaide
en plantte hij nog in zijn tuintje, zoals ieder jaar, vol
verwachting uitkijkend naar de nieuwe oogst. Maar
oogsten kan niet meer. Na een kortstondig verblijfin
het ziekenhuis is Hilaire, een geliefd man bij familie
en buren, in gezegende ouderdom als een rijpe vrucht
in Gods handen gevallen.

Zoals elk mensenleven, was ook het leven van deze
overledene gevuld met goede en kwade dagen, met
zorgen en vreugde, met geluk en beproeving.

Toch heeft God de mens niet gemaakt voor de dood.
maar voor het leven, ook over de dood heen.
Daarom is sterven geen afscheid nemen van het leven,
omdat wij ons leven leggen in de handen van de
levende God, die onze bestemming is.

Zo durven wij met vertrouwen bidden tot God, ons
aller Vader, voor onze overledene : " God, neem hem
op in uw rijk van vrede dat eeuwig duren zal. Dit
vragen wij door Jezus Christus, die voor iedere mens
heeft geleefd, gestorven maar ook verrezen is ".
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