Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering

1-
DE HEER

Luc Cordonnier

geboren te Oudenaarde
op 18 december 1960
en overleden te Merelbeke
op 19 november 2009.

De namis wordt opgedragen
op 27 december 2009 om 10.30 uur
in de Sint-Apolloniakerk te Elst.

Al weet ik dat je veilig bent,
geborgen bij de Heer,
de lege plaats blijft onvervuld,

ik zie je hier nooit meer.

Al weet ik dat je veilig bent,

verlost van alle pijn,
ik kan mijn vragen niet meer kwijt,
kan nooit meer bij je zijn.

Al weet ik dat je veilig bent,

ik zoek en vind je niet,
ik vraag het aan een lege lucht

of je mij hoort en ziet.

Al weet ik dat je veilig bent,
mijn hart wil er niet aan

dat je, die ik niet missen kan

voorgoed bent heengegaan.

Al weet ik dat je veilig bent,
ik zie je hier nooit meer,

maar als het donkert, zeg ik zacht
tot ziens, bij God de Heer!




De familie danke allen die Luc
tijdens zijn leven
vriendschap hebben geschonken.
Ook danken zij u
voor uw medeleven bij zijn heengaan.
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